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Afgestemd op God
door Arie van der Stoep

Hoe krijg ik een leven dat de moeite waard is? Een leven dat z’n doel bereikt? Is zoiets eigenlijk

wel mogelijk?

‘Ja,’ zegt de apostel Paulus, ‘maar daarvoor is één ding nodig: ... dit wil God: uw heiliging.’ En hij geeft

direct daar achteraan een voorbeeld van iets wat tegengesteld is aan heiliging: hoererij. (1)

Daarmee wordt ook begrijpelijk wat heiliging is. Want hoererij strookt niet met het leven dat God voor

mij bedoelt. Hij wil voor mij een leven waarin alles in en aan mij aan zijn doel voor mij beantwoordt. En

zijn doel voor mij is niet ontucht, afgoderij en ontwaarding, maar zoon van God zijn (2), lijken op Hem

(3) en deel hebben aan zijn heerlijkheid. (4) Zijn plan is dat ik dit doel zal bereiken.

Dichterbij God

Om dat te realiseren, wil Hij dat ik Hem leer kennen en dichtbij Hem zal zijn. Hoererij echter is zonde en

dus tegengesteld aan heiliging. Het verwijdert mij van God. (5) Want zonde is alles wat niet

overeenstemt met Gods orde, Gods wezen en Gods heerschappij. (6)

Dat wil zeggen, zonde staat tegenover de orde die God in alles heeft gelegd, in zijn schepping

bijvoorbeeld. Maar zonde is ook alles wat botst met zijn wezen, zijn wezen van liefde, goedheid en

barmhartigheid bijvoorbeeld. En vanzelfsprekend is zonde ook alles wat voortkomt uit verzet tegen zijn

leiding en regering. Zonde brengt mij ver van God.

Daartegenover brengt heiliging mij juist dichterbij God. Heiliging is: leren leven volgens zijn plan voor

mij. Het is: gevormd worden naar zijn beeld. Het is: zijn wil en leiding leren volgen. (7) Samengevat:

heiliging is: afgestemd raken op God.

Mijn aandeel

Heiliging is dus nodig om mij echt leven te geven. En... heiliging is mogelijk! God heiligt mij namelijk

zelf. (8) Heiliging is zíjn werk, het werk van zijn Geest. (9) 

Daarom kan ik er zeker van zijn, dat mijn leven z’n doel zal bereiken. Hij geeft mij zelf het leven dat de

moeite waard is om het te leven, door mij te heiligen.

En míjn aandeel daarin is: Hem zoeken met heel mijn hart, mij aan Hem overgeven en geloven dat zijn

belofte, zijn woord, waar is. Want Hij zál het doen! (10)

Uit de Bijbel:

(1) 1 Tessalonicenzen 4:3.

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij.

(2) Galaten 3:26.

Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.



(3) Genesis 1:27.

En God schiep de mens naar zijn beeld; ...

(4) 1 Tessalonicenzen 2:12. 

... God ..., die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.

.

(5) Jesaja 59:2.

... uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn

aangezicht voor u verborgen zijn, ...

(6) Genesis 1:3-4.

En God zei: Er zij licht; en er was licht (Gods orde is dat er licht is - AvdS). En God zag, dat het licht goed

was (goed, overeenkomstig Gods wezen - AvdS), en God maakte scheiding tussen het licht en de

duisternis (want God regeert - AvdS).

(7) 1 Petrus 1:2a.

(Aan) de uitverkorenen ... (die dat zijn - AvdS) in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid ...

(8) 1 Tessalonicenzen 5:23a.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, ...

(9) 2 Tessalonicenzen 2:13b.

... behoudenis (= gered en op weg zijn om het doel van je leven te bereiken - AvdS), in heiliging door de

Geest en geloof in de waarheid.

(10) 1 Tessalonicenzen 5:24.

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
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